
Stadswandeling boeken
Vriendenclubs, familie’s, bedrijven: u bent met uw 
groep van harte welkom bij Kampen and Beyond. 
U spreekt de dag en tijd af en wij verzorgen de 
rondleiding! De maximale groepsgrootte per gids is 20 
personen. Bij grotere groepen wordt er een extra gids 
ingezet. De wandeling duurt circa anderhalf uur. 
De kosten per groep bedragen 175 euro.

Arrangementen
In overleg kan Kampen and Beyond, als aanvulling op 
de wandeling, diverse arrangementen verzorgen, zoals:
• Stadswandeling + Lunch
• Stadswandeling + Rondleiding bijzonder locaties, 

zoals de Statenzaal in Zwolle en de Schepenzaal in 
het Stedelijk Museum Kampen

Contact en info
• 06 - 181 60 410
• info@kampenandbeyond.nl
• www.kampenandbeyond.nl

Over Kampen And Beyond
Kampen and Beyond is in 2015 
opgericht door kunsthistoricus en 
gids Reinier de Wit met als doel de 
schoonheid van de Hanzesteden de 
aandacht te geven die ze verdient. 
Ruim twintig jaar verzorgt hij 
cultuurreizen, rondleidingen in musea 
en stadswandelingen in Nederland 
en het buitenland. Dit doet hij voor 
diverse groepen uit binnen-en 
buitenland. Daarnaast geeft hij lezingen, onder andere 
over de Hanze en cursussen kunstgeschiedenis.

Elburg
Elburg, vreemde eend in de bijt. Maar oh, wat een 
pittoresk stadje! Een stad die in de 14e eeuw opnieuw 
werd uitgevonden en ontworpen als een schaakbord
langs de Zuiderzee. De wandeling voert ons over 
de stadswallen, langs de voormalige touwslagerij, 
door de historische binnenstad met zijn smederij, 
kruidhof, klooster en blikvanger de Sint Nicolaaskerk, 
schutspatroon van de schippers der Hanze! Belangrijke 
leidraad voor de wandeling vormen de ambachten.

Zwolle
Zwolle is de stad van revolutionaire denkers en vrije 
geesten. Van de zelfbewuste Zwollenaren die de 
bisschop van Utrecht uit de brand hielpen bij de
legendarische slag bij de Ane, de patriot Joan van 
der Capellen die de Amerikaanse vrijheidsstrijders 
inspireerde, Rudolph Thorbecke die zich verzette
tegen de macht van de vorst, de oprichting van de 
SDAP in Zwolle, die zich ten doel stelde de arbeiders te 
bevrijden uit hun keurslijf tot en met de levenslustige
rock-n-roller Herman Brood: al deze boeiende 
personen en verhalen komen aan bod. Natuurlijk 
worden de highlights als de Sassenpoort, de Grote Kerk 
en de Peperbus niet overgeslagen.
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Kampen
Kampen heeft één van de best bewaard gebleven 
historische centra van Nederland en herbergt meer 
dan 500 monumenten inclusief huizen, poorten en 
torens.

Tijdens de wandeling ziet u hoe Kampen zich in de loop 
der tijd iedere keer weer opnieuw heeft uitgevonden. 
Thema’s als de Hanze, water, kerkenbouw, 
sigarenindustrie, onderwijsstad en het toerisme 
vormen de rode draad.

U ziet onder andere het oude Raadhuis, het Gotische 
Huis en een bijzonder stukje van de stad: het 
Keizerskwartier. Uiteraard voert onze wandeling ook 
langs de IJssel en de schepen van varend cultureel 
erfgoed de Bruine Vloot.

Deventer
Deventer is vooral bekend vanwege de Brink, 
epicentrum van de internationale Hanzehandel. Op 
diezelfde Brink verbrandde Geert Groote zijn boeken 
over zwarte kunst en werd hij de grondlegger van 
de Moderne Devotie, een beweging die zich via de 
handelswegen van de Hanze over de rest van Europa 
verspreidde.

De Moderne Devotie is daarmee, naast de handel, 
dé pijler van ons Hanzeverhaal. Tijdens de wandeling 
zullen we de sporen zien van de Moderne Devotie, die 
de voedingsbodem vormde voor het Humanisme en 
het intellectuele klimaat in Nederland. Het is niet voor 
niets dat Erasmus 
op de Latijnse 
school in Deventer 
zat, je er de oudste 
stadsbibliotheek 
van Nederland 
vindt met 
boeken uit de 
begindagen van de 
boekdrukkunst en 
de stad trots kan 
zijn op de grootste 
boekenmarkt van 
Europa.

Harderwijk
Welkom in ‘Pension Harderwijk’, een stad van 
passanten, van een komen en gaan van mensen en 
bedrijvigheid. Stad van de haring visserij, de opvang 
van weeskinderen en garnizoenen. Leidraad van 
onze wandeling zijn de beelden van kunstenares 
Natasja Bennink: eigentijdse beelden die het verhaal 
van Harderwijk kleur geven. Zo zien we bij de de 
middeleeuwse Vispoort een beeld van een innig 
zoenend stelletje. Het is geen lijdzaam toeziende vrouw 
die zich afvraagt of ze haar man ooit weer zal terugzien 
wanneer hij uit varen gaat, maar een jonge zelfbewuste 
vrouw die haar geliefde stevig tegen de muur drukt! 
Harderwijk, een stad om te zoenen!

Zutphen
In Zutphen staat het verhaal van de dynastie 
van de hertogen van Gelre centraal, in de 
middeleeuwen een bloeiend rijk en gerespecteerd 
hof in Europa. De trotse hertog Karel van Gelre 
wist met zijn rechterhand, de beruchte veldheer 
Maarten van Rossum, de onafhankelijkheid 
van Gelderland lang te bevechten totdat ook 
zij moesten capituleren voor Karel de V, de 
uiteindelijke Heer der Nederlanden. Torenstad 
Zutphen is met zijn imposante Walburgiskerk en 
voor Europese begrippen unieke Librije, waar de 
boeken aan de ketting liggen en het lijkt alsof de 
tijd heeft stilgestaan, een pracht van een stad.


